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Een supercrack in onze wandelclub.

Sedert augustus 1998 is Steven Jaspers, zoon van ons lid Gwendolina Coppens en onze
voorzitter Rik Wesemael lid geworden van onze wandelclub.

Voorheen reed hij met de wagen een hoekje om naar de bakker om brood te halen.

Sedert hij aangesloten is heeft hij de wandelmicrobe overgenomen van onze voorzitter en draait
hij zijn hand niet om voor grote afstanden.

Samen met Rik ging hij op stap en bouwde stilaan de afstanden op om zich ook voor te bereiden
op de 100 km Dodentocht in Bornem in 1999. Ondertussen heeft hij in totaal 35.085 km op zijn
teller staan, waarvan heel wat tochten van 80 km (Kennedymarsen in Nederland) en 100 km en
meer op zijn palmares geplaatst.

Hij haalde 2 maal een Gouden Arend, de 15t maal op 31 mei 2014 en 2% op 14 mei 2017. Om
een arend te bekomen diende hij tochten als volgt te doen :

4x25 km, 3x50 km, 2x75 km, 10x100 km, 2x125km en tot slot 2x150 km. Hij deed dus 2 maal al
deze tochten.

Wat betreft de tochten vanaf 100 km en meer heeft hij 111 tochten uitgewandeld, verdeeld als
volgt :

97x100 km, 2x110 km, 2x111 km, 5x125 km, 3x150 km, 1x200 km. Deze laatste was met een
tussenpauze van 10 uur.

Van donderdag 22 juni tot 24 juni trok hij samen met 8 andere Belgen naar Willingen in Duitsland
om daar 160 km op bergachtig gebied de tocht met naam “Extreem” te wandelen en dit binnen
40 uur. Door een niet zo best aangeduide omloop liep hij samen met zijn 3 stapgenoten dikwijls
mis en wandelde zo 175 km in 39u47min op de 129 plaats. De beste onder de Belgen zijn de
Galliérs en kwamen uiteindelijk met 8 aan de eindmeet. De eerste 2 aangekomen deelnemers
waren Rudi de Roovere en Hilde Krols in 31 uur.

Wij wensen Steven een dikke proficiat met de behaalde resultaten en nog heel veel wandelgenot
op de lange afstanden.




ZATERDAG 22/7/2017 IVV -12
3010 KESSEL-LO (VLAAMS-BRABANT) 07.00-15.00u
Vakantietocht 4-6-12-20 km
WSV LEUVEN VZW (4031)

Start: Boudewijnstadion, Diestsesteenweg 288, Kessel-Lo.
Inschrijfgeld: € 1,50.

ZONDAG 23/7/2017 IVV BT -12

295t Zennetochten 6-8-12-15-20-30 km
WANDELCLUB ‘DE SLAK’ LEEST (1225).

Start: Zaal Ter Coose, Kouter 1A, Leest.

Inschrijfgeld: € 1,50.

ZATERDAG 29/7/2017 Ivv
3580 BERINGEN (LIMBURG) 07.00-15.00u
Hoogzomertocht — 49 Beringen-Diest-Beringen 4-7-12-16-20-30-42-50 km

WSV WANDELEND PAAL VZW (2023)
Start: Spectrumcollege Campus Beringen, Bogaarsveldstraat 16, Beringen
Inschrijfgeld: € 1,50

ZONDAG 30/7/2017 VvV -12
2400 MOL (ANTWERPEN) 07.00-15.00u
Zomertocht 4-6-10-13-20-24 km

WSV MOL (1001)
Start: Hof van 't Rauw, Kiezelweg 181, Mol
Inschrijfgeld: € 1,50

VRIJDAG 4/8/2017 Ivv
2870 PUURS (ANTWERPEN) 13.00-19.00u
Bloemkooltocht 4-10-16-21 km

WSV IBIS PUURS VZW (1093).
Start: JOC Wijland, Fortbaan 9, Puurs.
Inschrijfgeld: € 1,50

ZATERDAG 5/8/2017 IVV -12
3080 DUISBURG (VLAAMS-BRABANT) 08.00-15.00u
25s* Kapellekestocht 4-8-16 km

WSV TERVUREN BOS (4007).
Start: Pachthof Stroykens, Merenstraat, Duisburg.
Inschrijfgeld: € 1,50

ZONDAG 6/8/2017 Ivv
3150 HAACHT (VLAAMS-BRABANT) 07.00-15.00u
Jan Primustocht 5-10-15-20-25-30 km

WK WERCHTER VZW (4042)
Start: Parochiezaal Onder de Toren, Markt 4, Haacht.
Inschrijfgeld: € 1,50

VRIJDAG 11/8/2017 Ivv
2880 BORNEM (ANTWERPEN) 21.00u
100 km Dodentocht 100 km

VZW DODENTOCHT - KADEE (310).
Start: Tent, Kardinaal Cardijnplein 1-11, Bornem.
Inschrijfgeld: € 37,00 (voorinschrijving tot 15/7/2017) - € 42,00

ZATERDAG 12/8/2017 Ivv
2230 HERSELT (ANTWERPEN) 08.00-15.00u
Herseltse Heuvels 5-7-10-15-20 km

HERENTALSE WV VZW (A 026).
Start: Feesttent De Vesten, Vest 3, Herselt.
Inschrijfgeld: € 1,50



ZONDAG 13/8/2017

3090 OVERIJSE (VLAAMS-BRABANT)
Omloop van de Druivenstreek
IUSETRIPPERS VZW (4025)

Start: Markthal, Stationsplein, Overijse.

Inschrijfgeld: € 1,50

ZATERDAG 19/8/2017
1790 AFFLIGEM (VLAAMS-BRABANT)

Abdijtocht

DE PAJOTTEN HEKELGEM VZW (4038)
Start: Gasthof d’Oude Brouwerij, Abdijstraat 6, Affligem

Inschrijfgeld: € 1,50

ZONDAG 20/8/2017

1745 OPWIJK (VLAAMS-BRABANT)
25t Rondom Opwijk - Jubileumtocht
WSV HORIZON OPWIJK (4300).

IVV BT -12
07.00-15.00u
4-6-12-18-24-30 km

IVV -12
08.00-15.00u
6-12-18 km

IVV BT BON
07.30-15.00u
6-12-18-25-31 km

Start: Refter Vrij Katholiek Onderwijs, Karenveldstraat 23, Opwijk.

Inschrijfgeld: € 1,50

ZATERDAG 26/8/2017

2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)

15% Nelle en Patraschetocht

FORT ACHT STAPPERS (1064)

Start: Clubhuis FAST Fort 8, Hoofdfrontweg, Hoboken

Inschrijfgeld: € 1,50.

ZONDAG 27/8/2017

2500 LIER (ANTWERPEN)

Zimmertocht

DE KLEITRAPPERS VZW (1013).

IVV -12
08.00-15.00u
5-10 km

IVV BT -12
07.00-15.00u
4-8-12-15-22-28 km

Start: Parochiezaal O.L.V., Mechelsesteenweg 233/2, Lier.

Inschrijfgeld: € 1,50.
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Londag 14 okdober 2017

Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw
nodigt jullie uit voor deelname aan de
Achelse Kluiswandeling in Achel

Afstanden : 6-9-13-17-20 km

Info wandeling : Je trekt meteen door de bossen en natuur van de vallei
van de Warmbeek, Beverbeek en de Grote Heide.
De 17-20 km komen langs de Sint-Benedictusabdij
Achelse Kluis op de grens van Nederland. Rustpost
midden in de bossen.

Samenkomst : Ingang station Mechelen voor 7:45 uur
Verirek bus : stipt 8.00 uur
Deelnameprijs : 10,00 euro leden club

8,00 euro kinderen tot 12 jaar
15,00 euro niet-leden
inschrijving en 1 drankbon inbegrepen

Terugreis : tussen 16:30 uur en 17:00 uur
Inschriiven : via het contactformulier http://www.opsinjoorke.be/contact/

via mail aan victor.vranken@telenet.be.
telefonisch Victor Vranken tel. 0479/570028.

De busreis kan ook betaald worden met het spaarkaart tegoed van 2016.
Ook de waardebon (medewerker eigen organisatie) komt hiervoor in aanmerking!

Uw deelname is pas bevestigd door storting van het bedrag op rekening BE86000418172050
van Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw — biccode BPOTBEB..
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Waardebon
Goed voor 1 inschrijving en 1 drankbon (laagste prijs) voor onderstaande wandeling :
25%¢ Rondom Opwijk in Opwijk op zondag 20 augustus 2017

_ Wandelclub
Kleef hier uw naamklever Opsinjoorke

Mecheen

Gelieve deze bon te overhandigen aan de inschrijftafel

Waardebon
Goed voor 1 inschrijving en 1 drankbon (laagste prijs) voor onderstaande wandeling :
25%¢ Rondom Opwijk in Opwijk op zondag 20 augustus 2017

Wandelclub

Kleef hier uw naamklever Opsinjoorke
Mecheen

Gelieve deze bon te overhandigen aan de inschrijftafel

Waardebon

Goed voor 1 inschrijving en 1 drankbon (laagste prijs) voor onderstaande wandeling :
25%¢ Rondom Opwijk in Opwijk op zondag 20 augustus 2017

Wandelclub

Kleef hier uw naamklever Opsinjoorke
Mecheen

Gelieve deze bon te overhandigen aan de inschrijftafel

Waardebon

Goed voor 1 inschrijving en 1 drankbon (laagste prijs) voor onderstaande wandeling :
25°%¢ Rondom Opwijk in Opwijk op zondag 20 augustus 2017

Wandelclub

Kleef hier uw naamklever Opsinjoorke
Mecheen

Gelieve deze bon te overhandigen aan de inschrijftafel
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GESCHIEDENIS VAN DE WANDELSPORT 21

Het thema van deze studie is “Wandelen voor de onafhankelijkheid”. Dat wij
vandaag als vrije burgers kunnen gaan en staan waar wij zelf maar willen, is te danken
aan voorvaderen van de18e eeuw. Want het was eeuwen lang niet zo simpel om zich
“vrij en vrolijk” te kunnen bewegen...Immers, in de Middeleeuwen waren de meesten
niet heel erg vrij : want wij waren maar “Lijfeigenen”, en die hoorden samen bij het
goed van hun Heer, samen met de koeien en de varkens. Nadien werden wij “burgers”,
met wat meer vrijheid, maar toch nog geregeerd voor vorsten...Alléén de koning wist
wat goed was voor het volk, want hij was immers door de Hemel daar voor uitverkoren.
Sommigen van onze huidige bestuurders denken dat nu nog. Waar is het begrip van
de vrije, wandelende burger dan ontstaan ? Daarvoor gaan wij terug naar de jaren
1760 in de toenmalige Engelse kolonies van Noord-Amerika. Moederland Engeland
probeerde zijn onderdanen aan die andere kant van de Oceaan met strenge wetten in
de pas te houden. In 1765 was het al bingo : de “Stamp Act” (of Zegelwet) stelde dat
de kolonies taksen moesten betalen voor alle drukwerk uit Engeland. Maar dat was
daarna al niet genoeg : der kwam taks op menselijk verkeer, te paard, per koets en
zelfs te voet | Er kwam dus luid protest van de Amerikaanse kolonisten, tegen wetten
uit een parlement waar zij zelf geen stem in hadden : “No taxation without
representation” klonk het kwaad. Het protest laaide plots hevig op in Boston, toen
deelnemers aan de “Massachusets 20 miles” een extra taks van wel 2 pond moesten
betalen, en bovendien het “God save the King” kunnen zingen, of zij mochten zelfs niet
vertrekken | Er volgden betogingen, en vechtpartijen. In 1770 gooiden de kolonisten
met sneeuwballen naar de britse “roodjassen”, die
daarop 3 burgers doodschoten. Dit voorval ging de
geschiedenis in als “the Boston Massacre”. En het
werd nog erger in 1773. Deelnemers van de “Tea
Time Walking” verlieten de omloop, en vermomd
als indianen bestormden zij Britse schepen in de
haven, en wierpen hun lading, 342 kisten thee de
zee in | Die actie noemende zij “The Boston Tea
Party”. Nu werd ook George Ill van Engeland boos
: een gentleman zijn kop thee afpakken : shocking
I Hij stuurde generaal Gates met zijn leger om nog
strengere wetten in te voeren. Zijn soldaten
begonnen Amerikaanse bezittingen te plunderen,
en nog erger : er kwam een volledig verbod op betogen en wandelmanifestaties. Maar
in 1775 kwam het keerpunt : de Amerikanen werden al wat brits was grondig beu en
kwamen in opstand. Bij Lexington kwamen strijders of “Minutemen” bijeen. Zij werden
aldus genoemd omdat zij bij alarm binnen de minuut op hun post moesten zijn. En
strijden deden ze: zij knalden 65 Britten af...De overige stapten vlug naar hun depot
Concord om wapens en munitie, maar de Minutemen waren veel vluggere stappers en
haalden het depot op voorhand leeg. Op hun terugtocht werden de” roodjassen” nog
bekogeld met stenen, allerlei afval en ook met lege whisky-flessen, wat zij als een
uiterst schokkende ervaring beschouwden. En zo begon de Onafhankelijkheids
Oorlog...met als brein een zekere George Washington. Ooit een braaf lid van een
Britse club, maar er buitengesmeten omdat hij een drol had gelegd op de Union Jack
en riep dat King George debiel was. De definitieve breuk kwam er op 4 juli 1776 met
de “Declaration of Independence”, op tekst van Thomas Jefferson : “Alle mensen zijn
als gelijken geschapen...hebben recht op leven, vrijheid en streven naar geluk. Art.12
stelde nog uitdrukkelijk het recht op vrije beweging : dat betekende dat je overal, waar
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en wanneer mocht wandelen, en zich vrij bij een club kan aansluiten. Maar Engeland
gaf zijn kolonies zo maar niet af en stuurde verse troepen. De jonge republiek kreeg
echter steun van Frankrijk : het stuurde Markies De La Fayette ter hulp, ook een stevig
wandelaar, met zijn vrijwilligers. De britse generaal Burgoyne was in 1777 de pineut,
toen zijn troepen door de Minutemen en de Fransen werden omsingeld...gewoon
omdat zij véél viugger konden marcheren. De finale was in 1781 na de slag bij
Yorktown. George Washington werd de eerste President van de USA, later gevolgd
door nrs 2 en 3, John Adams en Thomas Jefferson. We sluiten deze studie echter met
een opmerkelijk voorval. Ene waarzegster, Lady Blanche beweerde in 1809 dat zij in
haar dromen in de toekomst kon kijken, en dat 300 jaar ver. Zij voorspelde wel correct
dat Madison nr 4 zou worden, en Monroe nr 5, maar verder “zag” zij enkel
volgnummers en gebeurtenissen. Zo had zij het juist dat nrs 16 en 35 zouden vermoord
worden, en dat nr 37 zou moeten ontslag nemen (inderdaad, dat gebeurde resp. met
Lincoln, Kennedy en Nixon, nvdr) . Het mens voorzag toch nog een heel raar feit, nl.
dat er van nrs 43 en 45 “een hoek af was”. Haar tijdgenoten hadden totaal geen idee
van deze bewering. Maar wij, mensen van 2017, ondertussen dus wel...

Prof. Grootevoedt

Wandelen een gezonde sport ?

Wandelen is zonder twijfel de meest toegankelijke sport ! Je kan het overal doen, je
zweet er amper van en je hoeft zelfs niet van kledij te veranderen.
Een goed paar schoenen volstaat. Maar is wandelen ook gezond ? JA !

Minstens 9km per week wandelen aan 3km/uur verlaagt het risico op cardiale
incidenten met 31%

4 uur wandelen per week, maakt je botten sterker en verlaagt het risico op
heupfracturen met 43%

Wie minstens 13 km per week wandelt, heeft 22% minder kans op
voortijdig overlijden.

Minstens 3 uur per week wandelen verlaagt de kans op een hartaanval
met 35% en de kans op een beroerte met 34%

Een natuurwandeling van een half uur per dag, kan de symptomen van
depressie met 36%verlagen.

1 uur per dag wandelen verlaagt het risico op obesitas met 50%
10,000 stappen per dag verlaagt je lichaamsgewicht en je vet percentage.

Nu we dit allemaal weten, waarom zouden we nog wachten om onze
wandelschoenen aan te trekken?

13




Het hoogtepunt van de tocht kwam aldus in de laatste kilometers : hier stonden ze dan, de
tweemaal acht windmolens, op zijn Hollands, netjes op een rij naast de rivier de Lek.

De meeste stonden pal met vaste wieken, maar sommige molens
draaiden hun wieken lustig in het rond. Daar mocht je dus niet al
te dicht bij komen, want een “slag van de molen” is vlug
gebeurd...en zo lopen er al genoeg rond, denk maar aan een
zekere DT...Sommige molens kunnen bezocht worden mits
entreegeld, zoals de “Blokweer-molen”. Die maalde het overtollige
water met scheprad uit de polder, naar de “Lage Boezem”, zoals
vermeld op een infobord. In totaal zijn er hier wel 19 windmolens,
allen in perfecte staat...

Naast de molen was een openlucht cafetaria waar je iets kon
drinken of een ijsje eten. Het werd langsom veel drukker, door
fietsers en wandelaars die rechtstreeks uit Kinderdijk tot hier
geraakten.

Onze tocht zat er daarmee bijna op, terug in het dorp... In de start-
zaal konden we ons in een soort museum wanen, tussen allerlei
landbouwgerief, oude apparaten, schotels en keukengerei.

Bij een fris pintje of ander drankje konden de Opsinjoorkes gezellig
napraten over de wandeling.

Dan terug busje in, dat braaf stond te wachten, en terug naar
Belgié... Tot de volgende !

Tony

Groepsfoto uitstap Kinderdijk zaterdag 10 juni 2017

Onze volgende busuitstap
Zondag 15 oktober 2017 naar Achel
Noteer deze datum al in uw agenda !

15




